


“Leven is mooi,
Laten leven is het mooist”

Dapper gestreden en vandaag zijn eigen weg gegaan.
We hebben afscheid genomen van mijn lieve man en 
onze fantastische vader.

Erik Pieter Martens Meijer
* Haarlem †  Heeg
   18 juni 1947   10 juli 2012

Wij zullen zijn liefde, humor en visie enorm missen.

 Vera Meijer-Hulscher

 Jeroen en Linda

 Eva

Helling 42
8621 CP Heeg

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op  
vrijdag 13 juli van 18:00 tot 19:00 uur bij ons thuis  
op Helling 42 in Heeg.

Wij nodigen u uit voor de begrafenis van Erik  
op zaterdag 14 juli om 14:00. De uitvaartplechtigheid 
vindt plaats in de Aula op Begraafplaats Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en 
samenzijn in Beeckestijn, Koetshuis Zuid,
Rijksweg 130, 1981 LD Velzen-Zuid.

 

“Volg je hart en vaar je eigen koers”

Je kunt de wind niet veranderen
Maar wel de stand van de zeilen.


